
 

Ro Baekelandt toont zijn boek over Mali. © Foto Geert De Rycke 



Na tien jaar brengt fotograaf  

eerste reisverhaal uit 

BUGGENHOUT  Fotograaf Ro Baekelandt heeft zijn eerste reisverhaal, in woord én 

beeld, klaar. Daarmee maakt hij een droom waar. Ro beschrijft zijn reis 

doorheen Mali. En er liggen nog al een tiental reisverhalen klaar. 
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Meer dan tien jaar speelde Ro Baekelandt, die sinds 1988 zijn fotostudio in de 

Hanenstraat in Buggenhout heeft, met het idee om een boek uit te brengen. Het is 

een reisverslag over Mali geworden. "En dat terwijl er al zoveel reisverslagen zijn", 

zegt Ro. "Maar ik breng het verhaal van mijn reis door de ogen van een fotograaf." 

 

Oorlogsfotograaf 

Dat zo'n boek er ooit moest van komen, was te verwachten. "Twee passies heb ik: 

reizen en fotografie", vertelt Ro. "Eigenlijk wilde ik oorlogsfotograaf worden, maar dat 

is moeilijk te combineren met een familieleven. In de plaats trek ik dus één keer op 

een groot avontuur en leg daar alles op beeld vast. Vrienden vertelden me altijd dat ik 

zo mooi kon vertellen over mijn reizen. Dat heb ik nu op papier gezet." 

 

Dat Mali onderwerp is voor het eerste boek is geen toeval. "Ik verbleef er in 2002", 

zegt Ro. "Ondertussen is dat een stuk geschiedenis door de recente gebeurtenissen. 

Wat ik er meegemaakt heb, kan je er nu niet meer beleven door de oorlog. Daarom 

vond ik het belangrijk dit verhaal neer te pennen en te illustreren." 

 

Uitlaatklep 

"Maanden en maanden pennen deed me deugd", zegt Ro. "Na een zware werkdag, 

was dit een uitlaatklep. Het gaf me de kans de hele reis opnieuw te beleven. De 

moeilijkste taak was van de honderden foto's er een dikke zestig te selecteren voor 

het boek." 

 

'Ik Avontuur Mali' telt meer dan vierhonderd pagina's. Wie een exemplaar wil, kan dat 

verkrijgen via Ro Baekelandt, info@qualiphot.be 


